
KARAKTER VAN DE VOETTOCHT 

De tocht is ‘wandelen met een plus’: een plezierig samen optrekken, met enkele 

bezinningsmomenten onderweg. Men hoeft zich niet expliciet ‘gelovig’ te 

noemen om mee te doen, maar wel open staan voor zingevingsvragen. Soms 

wandelen we een tijdje in stilte en staan stil bij religieus en cultureel erfgoed 

onderweg. 

De tocht wordt geleid door Henk Erinkveld, redemptorist van Klooster Wittem. 

 

PEERKE DONDERS EN GERARDUS MAJELLA 
De wandelroute verbindt het Gerardusoord in het Zuid-Limburgse Wittem met 

het heiligdom op Peerke’s geboortegrond aan de noordrand van Tilburg. In de 

dagelijkse bezinningsmomenten zijn de ‘zeven werken van barmhartigheid’ 

leidraad en verwijzen naar waar Sint-Gerardus en Peerke Donders groot in waren. 

Beiden waren voorbeelden van naastenliefde voor armen en verlatenen in resp. 

Zuid-Italië en Suriname. Beiden  

hoorden tot de congregatie van de  

redemptoristen.  
 

Deze achtdaagse pelgrimstocht staat 

o.l.v. redemptorist Henk Erinkveld  

van Pelgrimsoord Klooster Wittem.  
 
PRAKTISCHE INFORMATIE  
 

Meedoen vraagt een goede conditie en  enige wandelervaring. We lopen veel 

 over bos- en weidepaadjes, gemiddeld 20 tot 25 km per dag. 

De kosten zijn € 590,- pp voor logies en ontbijt, veelal in middenklasse-hotels in 

tweepersoonskamers met aparte bedden; plus bagagevervoer en picknicks 

onderweg. Voor wie een kamer alleen wil geldt een meerprijs van € 240. Niet 

inbegrepen zijn avondeten en dranken, omdat voorkeuren uiteen kunnen lopen.  
 
Na inschrijving wordt € 200,- als voorschot in rekening gebracht; uiterlijk 10 
juni de aanvullende bijdrage. Restitutie is mogelijk bij annulering vóór die 
datum of als jouw plaats vanuit de wachtlijst wordt aangevuld.  

 
Peerkepad wandelen op eigen gelegenheid kan ook. 

Zie www.peerkepad.nl 

ACHTDAAGSE PELGRIMSTOCHT 

Wittem (Z-Limburg) ► Tilburg (N.Brabant) 

PEERKEPAD  
dinsdag 25 juni  t/m dinsdag 1 juli 2025 

 

 

 

 

 

Een vernieuwde route  
met kortere etappes! 
 
 

Acht dagen (plm 160 km) op pad  
met maximaal tien mensen, via  
landwegen en voetpaden, door bossen en  
weiden, langs kanalen  en rivieren, door het  
Limburgse Geul- en Maasdal en de Kempen.   
 
Met bezinningsmomenten onderweg op heilige plekjes en met 
aandacht voor cultureel en landschappelijk erfgoed. 
 

Interesse? lees de folder en meld je bij 

h.erinkveld@redemptoristen.nl 

mailto:h.erinkveld@redemptoristen.nl


PEERKEPAD VAN DAG TOT DAG      dinsdag 24 juni t/m dinsdag 1 juii 2025 

Dinsdag 24 juni: Wittem-Houthem/St.Gerlach (14 km) 
Vanaf 11.00 uur is er koffie met vlaai. Om 11.30 uur is het vertrek met de 
pelgrimszegen. Via de Gulpenberg, het Geuldal en Schin op Geul gaan we 
de Schaelsberg op met de kluizenaarswoning. Na een bezinningsmoment 
dalen we af naar Valkenburg en opnieuw langs de Geul bereiken we de 
pelgrimskerk van St.-Gerlach. Vlak in de buurt eten en logeren wij. 

Woensdag 25 juni: Houthem – Berg aan de Maas   (24 km)  
We openen bij het Sint-Martinuskapelletje en gaan naar de Sacramentsbasiliek 
van Meerssen. Via het Bunderbos bereiken we Geulle voor de middagpauze. Via 
Elsloo en Stein wandelen we naar Berg a/d Maas voor de tweede overnachting. 

Donderdag 26 juni: Berg aan de Maas (NL) -  Bree (B) (27 km) 
We steken de Maas over naar een mooi natuurgebied, gevormd door de Maas. 
Na Stokkem en Dilsen steken we de Zuid-Willemsvaart over en via natuur--
reservaat Bergerven komen we bij de Volmolen: een leuk  picknickplekje. Via bos- 
en landbouwgebied komen we in het gezellige stadje Bree, waar we logeren. 

 

Vrijdag 27 juni: Bree (B) –  Hamont (B) (21 km)  
Wie wil kan om 08.30 uur op de feestdag van O.L.V. van Altijddurende Bijstand de 
eucharistie meevieren in de naast het hotel gelegen St.-Michielskerk.  Via de Zuid-
Willemsvaart en Bocholt bereiken we Priorij Klaarland van zrs. trappistinnen en 
nemen deel aan een korte dienst. Na de picknick-pauze aldaar gaan we via Lozen en 
de Lozerheide naar ons hotel in Hamont 

Zaterdag 28 juni: Hamont(B) – Bergeijk (NL) (18 km) 
Via de Warmbeek gaan we naar de voormalige abdij Achelse Kluis voor een 
bezinningsmomen. We wandelen Nederland weer binnen en steken bij Borkel & 
Schaft, de Dommel over en via natuurgebied De Malpie bereiken we de Valentinus-
kapel voor bezinning en een pauze. Langs de Keersop-beek  wandelen we naar 
Westerhoven en dan naar Bergeijk, waar we in het gezellige centrum logeren.   
 

Zondag 29 juni: Bergeijk – Vessem (17 km)  
Even buiten Bergeijk woont de Hooge Berktgemeenschap, waar gelegenheid is de 
zondagse eucharistie mee te vieren en de lunch te gebruiken. Via Eersel en Duizel 
en het oeverpad langs de Beerze bereiken we Pelgrimsherberg Kafarnaüm in 
Vessem, waar vrijwilligers ons gastvrij ontvangen. 
 

Maandag 30 juni: Vessem – Oisterwijkse Bossen (24 km) 
Via de Landschotse Heide, Middelbeers en Landgoed de Baest komen we bij 
de  H.Eik, een Mariakapel in de bossen,voor een bezinning en picknick. We 
wandelen langs de Beerze en natuurreservaat Kampina. In de Oisterwijkse 
bossen houden wij ons ‘laatste avondmaal’ en logeren in het hotel ernaast. 
 

Dinsdag 1 juli: Oisterwijkse bossen – Peerke Donders Tilburg (15 km) 
Langs vennen en door bossen en door Berkel-Enschot wandelen we Tilburg-
Noord binnen. We bezoeken Peerke’s geboortehuisje en het Peerkepaviljoen, 
museum van naastenliefde. Na soep en een broodje sluiten we ons om 14.30 uur 
aan in de Peerke Donderskapel bij de maandelijkse eucharistieviering, die 
vandaag in het teken staat van Keti Koti, de herdenking van de afschaffing van de 
slavernij.  Daarna nemen we afscheid van elkaar. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


